
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandblad 
Campus De Vrijheid 

september 2020  



 
 

Voorwoord 
 

Het is altijd weer jammer wanneer de zomer voorbij is maar deze 

maakt plaats voor de wondermooie herfst. Het is mijn favoriete 

seizoen; een fantastisch kleurenpalet,  bladeren die zachtjes van de 

bomen dwarrelen, de kruidige geur en de mistige ochtenden. Alle 

planten, bomen en dieren maken zich klaar voor de komende winter.  

We zien kinderen weer fietsen naar school, wat zullen zij blij zijn dat 

ze weer kunnen starten. Boekentassen vol huiswerk maar ook met 

gemaakte herinneringen. Herinneringen om te koesteren en mee te 

nemen op hun levenspad.  

De herfst brengt ons ook weer zoveel lekkers dat we hebben moeten 

missen tijdens de zomer. Het is weer tijd voor hespenrolletjes met 

witloof, warme chocolademelk, wafels en heerlijke tomatensoep om 

je aan op te warmen.  

Geniet en leef volop in het moment.  

 
Sandrine Meynendonckx 
Directeur WZGA  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

De jarigen 
 

 

 

 

 

Wij wensen al onze bewoners die jarig zijn in 

september een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

September 
 

03/09 Alois Verwaest   92 jaar 

06/09 Maria Huybs   95 jaar 

10/09 Jos Smets    86 jaar 

12/09 Rik Vercaigne   94 jaar 

16/09 Elza Wijnants   82 jaar 

17/09 Charel heyns   92 jaar 

17/09 Renilde Koyen   89 jaar 

18/09 Paula Gebruers   85 jaar 

19/09 Agnes Leys   96 jaar 

20/09 Rosa Cools   85 jaar 

20/09 Clement Van de poel   86 jaar 

21/09 Zeva Crols    88 jaar 

21/09 Ivonne Van den Bossche 91 jaar 

22/09 André Goris   89 jaar 

26/09 Joly Haldermans  83 jaar 

28/09 Victor Van Decraen  92 jaar  
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Welkom 
 

 

 

 

Wij heten onze nieuwe bewoners  

Paula Hoskens, Louis Jansen, Jef Daemen 

en hun familieleden 

van harte welkom in ons woonzorgcentrum! 

Wij hopen dat zij hier snel een nieuwe thuis 

kunnen opbouwen… 

 

 

 

 

 

 

 
Een plek vol warmte 

dit nieuwe huis… 

een plek om te zeggen 

dit is thuis… 

WELKOM! 
 

  



 
 

Activiteitenkalender September 
 

Donderdag 3 september 

14.00u: Kienen 

 

  

Donderdag 10 september 14.00u: Optreden  

 

Donderdag 17 september 12.00u: BBQ  

 

Donderdag 24 september 

14.00u: IJstoer  

 

 

 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLxY33l-TYAhXHmLQKHaHMDJEQjRwIBw&url=http://sportingkeiem.be/agenda.html&psig=AOvVaw3bNp9QcU3Y4mC0TcTLq2NW&ust=1516456784702861


 
 

 Afscheid 
 

 

Jan Debie 

Geboren te Retie op 12 januari 1931 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk 

Campus De Vrijheid op 1 augustus 2020. 

 

 

Gilbert Van Bael 

Geboren te Niel op 5 april 1947 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk 

Campus De Vrijheid op 1 augustus 2020. 

 

 

Mia Van Loon 

Geboren te Vosselaar op 31 maart 1937 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk 

Campus De Vrijheid op 6 augustus 2020. 

 

 

Pierre Ruts 

Geboren te Turnhout op 21 november 1943 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk 

Campus De Vrijheid op 10 augustus 2020. 

 

 

 

 



 
 

Jean Hermans 

Geboren te Turnhout op 27 april 1936 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk 

Campus De Vrijheid op 19 augustus 2020. 

 

 

Wera Lewtschenko 

Geboren te Worowschilowgrad op 4 september 1923 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk 

Campus De Vrijheid op 19 augustus 2020. 

 

 

André Beyens 

Geboren te Ravels op 6 september 1929 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk 

Campus De Vrijheid op 23 augustus 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wist je dat … 
 
 
… ook wij Moederdag gevierd hebben 
op 15 augustus ? 
 
Onze bewoonsters hebben allemaal een 
klein presentje mogen ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In onze mailbox 
 

Heb je nog oude foto’s waar een leuk verhaal aan vasthangt?  
Laat het ons weten en misschien verschijnt deze wel in het volgende 
maandblad! 

Succes! 

 

 ergo.welzijn.dvh@wzga.be 
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Gedicht 
 

Kleurenexplosie 
 
Kleurenexplosie 
Herfst je schoonheid is explosief 
Ik geniet van je kleuren en voel me geweldig van al die 
kleurenpracht 
Hoe mooi en fris was de lente in haar ontluikende schoonheid 
Vol geuren en kleuren pakte de zomer uit 
Maar de herfst overtreft dit alles en laat mijn zintuigen genieten 
keer op keer 
Al heeft het blad reeds de boom verlaten 
Kleurrijk dwarrelt dit nog in 't rond 
En ik... Ik geniet van al dit schoons 
Als de winter komt met kou en ijs zal de herfst nog op mijn netvlies 
staan. 
Herfst wat ben je mooi. 
 
  



 
 

Op den ‘burt’ 
 
 

Op den burt bij Lucie Adriaensen.  
 
Lucie is in ons Woonzorgcentrum gekomen in tijden van Corona. Hier wilde 
ze graag wat over vertellen. We zijn gestart met een interview, maar 
geëindigd met een gezellige babbel.  
 
90 jaar geleden werd de lieve en positieve vrouw Lucie geboren in Retie. 
Samen met haar zus en twee broers was de familie Adriaensen een hecht 
gezin. Als kind samen spelen en ravotten en hoe ouder ze werden, hoe meer 
ze alleen op pad gingen naar de kermis. Daar ontmoette ze haar toekomstige 
Arendonkse man waarmee ze 4 kinderen heeft. Ze hebben even in Retie 
gewoond, maar toen er een charmante boerderij te koop kwam te staan in 
Arendonk, was de keuze snel gemaakt. Met 4 kinderen en tientallen koeien 
en varkens, was het altijd leven in huis.  
 
Ondertussen zijn er ook al 8 kleinkinderen én het achtste achterkleinkind is 
ook op komst vertelt ze vol trots. Één van haar kleinkinderen zit zelfs al 
maanden op zee als kapitein van het schip. 
 
Zoals hierboven al vermeld, is Lucie in tijden van Corona in het 
Woonzorgcentrum terecht gekomen. Het ging voor haar niet meer om thuis 
te blijven dus begin mei is ze verhuisd, recht van het ziekenhuis. Ze heeft zelfs 
niet meer thuis kunnen slapen. Het ging allemaal heel snel. Op één dag tijd 
moest ze beslissen, maar spijt heeft ze nog altijd niet. Hier heeft ze mensen 
om zich heen die ze thuis niet zou hebben gehad. Zowel Lucie als haar familie 
vinden dit dan ook de beste keuze. 
 
Goed kent Lucie het hier nog niet, maar dat komt nog wel. Lucie kijkt heel 
positief naar het leven. En als het van haar dokter mag, gaat ze haar 
scootmobiel naar hier halen en kan ze terug rondrijden door het dorp. Dat is 
iets wat ze heel erg mist, maar veiligheid boven alles.  
 
Bedankt Lucie voor de gezellige babbel !  
 
 



 
 

Café aan huis! Schollekes!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Genieten van de koelte van de schaduw ;) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Optreden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Quiz 
 
De winnaar van de quiz van augustus is Fik Van Loy Proficiat! Hij zal een 
traktatie mogen verwachten! 
 
Quiz september: Vinden jullie de panda beer ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Naam bewoner: ……………………………. 

Schiftingsvraag: Hoeveel liter ijs delen wij uit op 24 

september, tijdens onze ijstoer hier in huis ?  


